
Kerkbouw Warwarovka 

 
In Warwarovka wat tussen Charkov en Poltava ligt zijn de mannen van de gemeente afgelopen jaar 
druk bezig geweest met de kerkbouw. Het is een kleine gemeente waar ze ook veel hulp van 
naburige gemeente krijgen. Elk jaar geven we als Mir Wam een financiële bijdrage waardoor ze het 
nodige materiaal kunnen kopen en ze verder kunnen. Toen we eind september een bezoek bij hen 
brachten zagen we dat ze goed gevorderd waren. Wasily, de verantwoordelijke broeder, sprak de 
wens uit dat ze het dit jaar nog water en wind dicht zouden kunnen maken. Het materiaal, zoals 
vensters en ramen ontbrak echter nog. 

   

             
Op het spandoek staat de tekst uit Johannes 8 : 36  “Indien dan de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo 
zult gij waarlijk vrij zijn”. 
 
Van Mir Wam hadden we besloten het resterende deel van de financiën deze reis mee te nemen. 
Voor de broeders daar bleek dit een gebeds- verhoring te zijn. Begin december kregen we wat foto’s 
en het bericht dat de kerk zo goed als water en wind dicht is.  



                

Tijdens ons bezoek ontmoeten we Sergei, een gehandicapte broeder. Sergei was 14 jaar toen hij met 
het duiken tijdens het zwemmen zijn nek heeft gebroken en hierdoor verlamd is geraakt. Dit was in 
1992. In 1995 is hij tot bekering gekomen en heeft mogen zien dat alles gebeurt bij Gods wil.  
Voor Sergei zou het zonder Christus in deze situatie een complete duisternis zijn.  
Veel mensen zeggen dat ze God zoeken maar hebben Hem nog niet ontmoet. Hij mag ook preken in 
de gemeente wat hij met hart en ziel mag doen al heeft hij mentaal ook veel last van zijn hoofd. Elke 
dag komt dat wel terug. Als er mannen bezig zijn met de bouw van de kerk is hij er bijna altijd bij.  
Hij rijdt er dan naar toe met zijn rolstoel. Afgelopen september wilde Wasily het opgeven om verder 
te gaan. Sergei heeft hem toe aangemoedigd en gezegd dat hij hoop heeft dat de Heere hen zal 
helpen. Hij leeft nu samen met zijn vader van 64 in een oud huisje. Zijn moeder is eind vorig jaar 
overleden. Groot is was dan ook onze vreugde toen we op 15 december bijgaande foto van hem 
kregen.  
We hebben hen van harte gefeliciteerd met de tekst uit Genesis 24:67 “Alzo werd Izak getroost na 
zijner moeders dood”.          



  

 

 


