Het jaar 2022 ligt achter ons. We kijken terug op een bewogen jaar. Ontzettend veel is er
gebeurd. De ene crisis was nog niet voorbij of de volgende kwam al. We horen daarin de
voetstappen van de Heere en daarmee ook de waarschuwingen voor ons allemaal.
Openbaring 3:20 zegt: “Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen,
en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij
met Mij.”” Maar horen wij de waarschuwingen nog wel? Zijn wij bereid om de Heere te
ontmoeten?

In februari werden we opgeschrikt door de verschrikkelijke oorlog in Oekraine. Als stichting
Mir Wam hebben wij u allereerst opgeroepen om te bidden. Voor de mensen in Oekraine,
maar ook voor uzelf. We willen u bedanken voor uw gebed en vragen u om hiermee door te
gaan. Ondanks de huidige omstandigheden mogen we van onze broeders en zusters ook
horen van een honger naar Gods Woord.

Daarnaast zijn we verwonderd over de vele hulp die ons van alle kanten werd aangeboden.
Acties die spontaan op touw zijn gezet, kinderen die iets organiseerden, vrijwilligers die hun
tijd en energie gaven. We zijn verwonderd over de grote vrijgevigheid onder de achterban.
Wij willen u daar, na de Heere, hartelijk voor bedanken.

In het afgelopen jaar heeft stichting Mir Wam tientallen vrachtwagens vol met hulpgoederen
en Bijbelse lectuur naar Oekraine gebracht. Diverse reizen hebben de bestuursleden
gemaakt, om ook te ervaren hoe de goederen verdeeld worden. We zijn dankbaar dat wij als
stichting, dankzij uw hulp, onze medemensen kunnen helpen in deze omstandigheden.

Ook in het aankomende jaar is er nog veel hulp nodig. Door de beschietingen die dagelijks
plaatsvinden is er bijna geen elektriciteit. In het frontgebied is schaarste aan alles. We willen
daarom doorgaan om via de kerken te ondersteunen in noodhulp. Verder willen we als
stichting ondersteunen met Bijbelse lectuur. Ook wat voor ons ligt, is het onze hoop te
mogen blijven rekenen op uw financiéle en praktische steun.

Alles in afhankelijkheid van Hem en onder de verwachting van Zijn zegen.

Bestuur Mir Wam



