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Nieuwsbrief 2019, 3e kwartaal; nummer 7 

Beste vrienden, Mir Wam, 
 
Verderop in deze nieuwsbrief is een impressie van de weduweconferentie in Turya Bystra te lezen. 
Steeds weer mag u lezen van een weduweconferentie in Oekraïne. Sinds 2017 zijn we daar als 
Stichting bij betrokken, dit mede ten gevolge van onze humanitaire transporten. De nood is onder 
hen groot. Op verschillende plaatsen in de Oekraïne organiseert de kerkelijke gemeente al jaren een 
conferentie voor weduwen op andere plaatsen is dat dit jaar voor het eerst. Onze inbreng op de 
conferentie wordt erg op prijs gesteld, er wordt een bijdrage verwacht in de vorm van een stichtelijk 
woord. Daarnaast is het fijn om ook geldelijk bij te dragen in het geven van een voedselpakket. 
Het is niet zo eenvoudig voor weduwen om de conferentie te bezoeken, daarbij is de afstand en 
daardoor het vervoer de grootste belemmering. 
Deze conferenties zijn bedoelt voor weduwen en weduwnaars, maar ook voor vrouwen die verlaten 
zijn door hun man. Deze verlating is vaak een gevolg van dat de vrouw trouw wil blijven aan de kerk 
of juist getrokken wordt om naar de kerk te gaan waardoor de man zijn vrouw en evt. gezin verlaat. 
Ten gevolge hiervan zijn er best veel jonge vrouwen die de conferentie bezoeken. Zij hebben vaak 
nog jonge kinderen en staan ze alleen voor de opvoeding. 
In Jacobus 1: 27 staat: De zuivere en onbevlekte godsdienst voor God en den Vader is deze: wezen en 
weduwen bezoeken in hun verdrukking, en zichzelven onbesmet bewaren van de wereld.  
De Heere geve onze Stichting dan ook vanuit deze godsdienst voor God en de Vader bewogen te zijn 
om de weduweconferenties te steunen en te bezoeken. 
Daarom doen we ook van harte en met vrijmoedigheid aan u een oproep om de Stichting te steunen 
in deze mooie en dankbare opdracht.  
Indien dit leidt tot een geldelijke bijdrage dan graag o.v.v. weduweconferentie.  
In de gemeente van Krasnapolje (regio Noord-Oost Oekraïne, ten westen van Charkov) worden er op 
dit moment voorbereidingen gemaakt om een weduweconferentie te organiseren. Wij als stichting 
willen hieraan  graag deel nemen.  Heeft u interesse om deze conferentie vrijwillig in groepsverband 
te bezoeken dan mag u zich aanmelden. De conferentie zal gehouden worden op 28 september a.s. 
De reis zal dus rond deze datum gepland worden. 

 
 
 

De aankomende tijd hopen wij als afdeling Ermelo enigszins te herorganiseren. Doordat diverse 
mensen de werkgroep verlaten hebben, zijn wij op zoek naar nieuwe gezichten en input om de 
werkgroep weer te activeren. De eerste acties zijn hiervoor uitgezet. Ook zijn er weer leuke ideeën 
bedacht, waaronder het organiseren van een concert en/of een maaltijd met en voor mensen uit de 
omgeving van Ermelo. Met het inzamelen van kleding blijven we onvermoeid door gaan en mogen 
we ook elke keer weer verblijd zijn met de grote hoeveelheid kleding wat we mogen ontvangen.  
Wilt u graag uw aandeel leveren aan de afdeling Ermelo, neem gerust contact op.  
Diederick Reijersen van Buuren 06-20180201 
 
Verslag van het bezoek aan de weduwenconferentie in Turya-Bistra van 12 april t/m 15 april 2019 
Vroeg in de ochtend van vrijdag 12 april vertrokken we met de auto naar het vliegveld bij Dortmund. 
Na een goede vliegreis kwamen we in Lviv aan. Daar stond een zoon van Ds. Victor ons al op te 
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wachten. Allemaal in het welbekende busje van de dominee en dan op weg naar Turya Bystra. 
Onderweg pikten we nog een aanhanger met voedselpakketten voor de weduwen op. Tot onze grote 
verbazing waren die pakketten al kant en klaar. Om 18.00 uur kwamen we op de plaats van 
bestemming. 
Onze slaapgelegenheid was op de verdieping van de kerk. Daarna gingen we eten  bij de dominee. 
 
Zaterdagmorgen kwam een aantal mensen voor de samenkomst. Echt veel weduwen kwamen er 
niet. Later begrepen we dat er vervoersproblemen waren, waardoor veel weduwen, die wel de 
intentie  hadden om te komen, niet aanwezig konden zijn. Er zou een tolk Engels komen om voor ons 
te vertalen. Dat is niet doorgegaan.  Uit Oezjhorod was er een voorganger vergezeld door een aantal 
Rusland-Duitsers. Deze wilden wel voor ons tolken. Want, ja, zeg nu zelf. wat ben je zonder tolk? 
De voorganger had als tekst: Joh. 16 vers 20. Ook sprak hij over Elia die van de Heere naar een 
weduwvrouw in Zarfath moest gaan. Deze weduwvrouw had, evenals veel van de weduwvrouwen op 
de conferentie, veel verdriet maar Elia mocht vreugde in haar huis brengen. De voorganger 
benadrukte dat we het niet van mensen moeten verwachten maar van de Heere. 
 
Er werd een gedicht voorgelezen door een vrouw die 4 jaar weduwe was. Ondanks haar verdriet is ze 
dankbaar voor hetgeen ze tot nu toe mocht ontvangen. Natuurlijk heeft ze nog verdriet maar er zijn 
ook vreugdevolle momenten. 
Daarna sprak er een weduwe van een man die een nierziekte had. De artsen hadden gezegd dat hij 
nog 10 jaar kon leven maar hij is na 3 jaar gestorven. 
Nog een vrouw sprak, zij is al 15 jaar weduwe. Zij heeft het erg moeilijk. Maar, zoals zij zelf zegt, God 
helpt haar. Zij zong nog een lied dat zij zelf heeft gemaakt. 
Vanuit ons groepje was ook een toespraak gemaakt, in het Oekraïens vertaald en door de dominee 
nagekeken en voorgedragen. Daarna hebben wij enkele Nederlandse psalmen gezongen. 
 
Dan volgt er nog een verhaal van een oudere man wiens vader gestorven is toen hij 8 jaar was. Zijn 
moeder bleef op 45-jarige leeftijd met 3 kinderen achter. 
Hij gebruikt de tekst uit Romeinen 8 vers 28 om daar wat meer over te zeggen. Daarna vertelt hij zijn 
levensverhaal. 
Daarna komt nog een oudere man aan het woord. Hij spreekt over Johannes 14 vers 12 t/m 14 en 
Johannes 15 vers 5. Ook hij vertelt zijn levensverhaal.  Hij eindigt met een tekst uit Openbaring van 
Johannes hoofdstuk 20 vers 12: en de boeken werden geopend…. Zullen onze namen geschreven 
staan in het boek des levens? 
Een andere weduwvrouw vertelt uit haar leven. Zij vertelt dat zij erg ongelukkig was in haar huwelijk 
en veel ruzie en problemen ondervond ten gevolge van het overmatige alcoholgebruik door haar 
man. Zij maakte een gedicht en dit heeft ze ook voorgedragen. Een gedicht vol ‘troost’. 
Daarna werd nog gesproken over Matthéüs 28. En over Hebreeën 12 vers 28 waar het o.a. over 
‘dienen’ gaat. 
 
Als groep hebben we nog de groeten van ‘Mir Wam’ overgebracht aan de aanwezigen. Er bleek veel 
herkenning te zijn. Na het overhandigen van de voedselpakketten (met daarbij fotokaarten met 
groeten van de kinderen van de scholen waar Corlien en Jan Jacob les geven – deze kinderen hebben 
een actie gevoerd en van de opbrengst zijn de voedselpakketten in Lviv ingekocht) aan de aanwezige 
weduwvrouwen (waarvoor ze zeer dankbaar waren) en een regeling te hebben getroffen waarbij de 
overgebleven pakketten bij de juiste mensen zouden terechtkomen, ging een ieder zijns weegs. 
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We spraken af op maandagmorgen om half 5 op te staan. Na het ontbijt komen er nog 3 jonge 
mensen die met ons mee zullen gaan naar het vliegveld in Lviv. 
Geen voldoende plaatsen in de bus?  Geen probleem. Neem een bankje uit de kerk,  zet het achterin 
de bus en iedereen kan zitten. Na een voorspoedige reis kwamen we in Lviv en ten slotte in 
Nederland aan. 
 
De Oekraïnegroep uit Ermelo en omstreken, 
Hans Reijersen van Buuren, Jan Jacob en Corlien Reijersen van Buuren, 
Bart en Hanna van Rijn, Peter en Brigitta Klaassen 
 

 
 
 

 
De website, u kijkt er vast wel eens op. Omdat de huidige beheerder enige tijd geleden heeft 
aangegeven te stoppen met het beheer van de website zijn we op zoek naar een andere vrijwilliger 
die de website wil beheren. 
Het beheer bestaat uit het ordenen en plaatsen van documenten die aangeleverd worden door  1 
bestuurslid van Stichting Mir Wam en door de redactionele verantwoordelijke van  Mir Wam. 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Huige bereikbaar onder tel nummer 06-
30647256 of een mail sturen naar info@mirwam.nl  
 
 
Ook ‘het weten waard’ en mogelijk ook interessant voor u, uw dochter, vriendin of kennis … 
Sinds 2014 gaat er eens per jaar iemand met een zorgachtergrond fysieke zorg verlenen aan 
meestentijds kinderen met een beperking of zieke ouderen. Het in kaart brengen van zorg en nood is 
een gedeelte van de taak maar ook het handelen ter plekke in de nood die op haar pad komt. Steeds 
weer en meer blijkt dat overdragen van kennis aan ouders en/of verzorgers nodig is. Momenteel zijn 
we in gesprek met een organisatie die al geruime tijd zich bezig houdt met kennisoverdracht aan 
artsen en verpleegkundigen in Oekraïne. We willen met hen in gesprek gaan om te horen hoe wij dit 
als Stichting het beste vorm kunnen geven, hoe en waar we een ingang kunnen creëren bij 
Oekraïense organisaties. Denk dan wel in kleinschalige instellingen en niet aan overheid instanties.  
Heeft u of weet u iemand die ook zijn of haar kennis wil overdragen in de setting van Stichting Mir 
Wam neem dan contact op met Jan Huige bereikbaar onder tel nummer 06-30647256 of stuur een 
mail naar info@mirwam.nl  

Het weten waard 
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Op de weduweconferentie in Dnjepopetrovsk zijn we in contact gekomen met de familie Mykolaivna. 
In dit gezin hebben ze een jongetje (Mark, 5 jaar) met spina bifida. Hij kan niet lopen. 
Zij zouden erg graag een rolstoel hebben voor hem vertelden ze ons. 
Hij zat nu altijd in een kinderwagentje. 
Na wat zoeken hebben we er een gevonden en met het transport van afgelopen mei is het mee 
gegaan naar Oekraïne. 
We hebben vernomen dat het al op de plaatst van bestemming is aangekomen. en een bedankje van 
hen ontvangen. 
 

               
 
 

Geadresseerd aan …                     een zit/ligzak voor Rosalie. Meisje van 12 jaar met ernstige spasme 
 

              
 
 
Transport Mei 2019 naar Oekraïne 
Maandag 13 mei zijn we eerst naar Sanckt Augustin gereden om een en ander over te laden. Hier 
hebben we ook veel spullen geladen voor het kinderkamp in Summy.  
Nadat we in Gummersbach bij mission Friedensstimme de papieren in orde hebben gemaakt zijn we 
daar rond 15.30 uur vertrokken.  
Dinsdagavond zijn we vlak voor de Oekraïense grens en mogen we een Poolse dominee ontmoeten 
waar we 200 NT aan kunnen overhandigen die we van de GBS voor hem hebben gekregen.  
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Woensdagmorgen passeerden we de Oekraïense grens. We wilden graag een bezoek afleggen bij 
Stephan en Maria Kaponjoek in Kovel. Stephan heeft ons mee genomen naar de nieuwe kerk die ze 
aan het bouwen zijn. We waren echt onder de indruk zo mooi als het wordt. 6 etages hoog.  
Na een heerlijke maaltijd zetten we onze reis weer voort en genieten we van het weidse landschap 
en de uitgestrekte koolzaad velden. We komen om 22.00 uur aan op het douaneterrein van Bila 
Tserkov. We kunnen nu een goede nacht maken want de volgende dag om 09.00 uur gaan ze hier 
aan het werk. 
Donderdag bijna heel de dag bezig geweest met de douane formaliteiten. Om 14.00 uur moeten we 
de auto bij het losperron plaatsen voor controle. Met 6-7 man sterk halen ze de dozen en pakketten 
uit de auto om te controleren. Ook de dozen vanuit Frankrijk worden open gemaakt. Als ze 
ontdekken dat er toch wel heel veel mooi en goede kleding bij zit gaan ze moeilijk doen.  
 

             
 

Vitalic vraagt aan me om zoveel mogelijk te vertellen aan hen in het Russisch over onze bezoeken 
vorig jaar aan het oorlogsgebied. Dit om hen te laten zien dat we echt serieus de mensen aan het 
helpen zijn en dat we niet uit zijn op handel. We krijgen het verzoek om ons in de cabine terug te 
trekken. We doen dit en gaan samen in gebed om te vragen of de Heere wil helpen. Kort daarna gaan 
ze de auto weer inladen. De papieren worden nu in orde gemaakt, waarna we na nog een uur 
wachttijd kunnen vertrekken. In de Oekraïne zeggen ze dan: Slawa Bogoe dat is dankt God. Aan de 
rand van het dorp bij een tankstation hebben we eerst de zitzak voor Rosalie over geladen. Rosalie is 
een gehandicapt meisje die door Nelleke en Anne in Oktober 2018 is bezocht. Via de app krijgen we 
‘s avonds al foto’s dat hij bij Rosalie is bezorgd. Voor haar is dit een grote hulp daar ze zich nu wat 
beter kan ontspannen. 
Vitalic met zijn zoon reizen vanaf Bila Tserkov met hun eigen auto verder mee naar Merefa. Hier 
komen we vrijdag in de morgen om half 8 aan. Mischja staat al klaar met een peloton aan mensen en 
binnen 2 uur is de lading voor Merefa gelost en is de lading voor Summy weer ingeladen.  
Na goed overleg met Vitalic en de broeders uit Merefa hebben we besloten om zelf de spullen voor 
Summy daar te brengen. Als we door Merefa weg rijden blijkt de zijklep niet goed dicht te zitten. We 
stoppen om dit in orde te maken en rijden gelijk weer verder. Nog geen minuut later worden we 
ingehaald door een politieauto en we moeten stoppen. We hebben een overtreding begaan door te 
stoppen aan de kant van de weg. Ik probeer hen uit te leggen dat er een gevaarlijke situatie was met 
een open klep maar erg gevoelig zijn ze hier niet voor. Ze willen al de papieren zien en we hebben 
toch wel straf verdiend. Nadat Heimen zijn politiepasje laat zien met de vraag of ze collega’s ook 
bestraffen blijken ze hier toch wel gevoelig voor te zijn en na een reep Hollandse chocolade mogen 
we weer verder. 
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De weg naar Summy valt op zich wel mee. Hier en daar wat erg slechte stukken. We genieten van het 
Oekraïense land en rond 15:30 rijden we het dorpje Samatoevka binnen. We moeten ons melden bij 
Dimitri Sihangkov. Tot mijn verrassing zie ik broeder Dimitri staan en herken hem van de 
gehandicapten conferentie vorige jaar Juli in Merefa. Een blije ontmoeting volgt. We zijn nu dubbel 
blij dat we besloten hebben om de matrassen en al de andere spullen zelf hier naar toe te brengen. 
Ook mogen we hem lectuur overhandigen wat we van het Deputaatschap Bijbelverspreiding hebben 
mee gekregen. 
Voor de gemeente hier is dit een grote hulp. Er is een kleine gemeente van ongeveer 45 belijdende 
leden en vele kinderen. Dimitri zelf is enkele jaren geleden moeten vluchten uit het oorlogsgebied in 
Loegansk. In Krasnapolje is hij nu oudste broeder. Er blijkt in deze regio veel nood te zijn, ook onder 
de vele weduwen. We vragen Dimitri een brief te schrijven naar Mir Wam waar wij dan op hopen te 
reageren. 
We gaan ‘s avonds om 20.30 uur nog op de terug weg en in een dorpje bij een tankstation gaan we 
enkele uren onder de veren.  
Zaterdag 18 mei komen we rond 10.30 uur aan bij Lena en Anatoly in Zjytomyr. We kunnen hier ook 
weer gelijk lossen. Lena is niet erg in orde. Op de vraag of ze al bij de dokter is geweest zegt ze: Ja als 
het maandag nog niet beter is zal ik daar wel naar toe moeten denk ik. Ik maak me best wel wat 
ongerust over haar. Ze zou zomaar een longontsteking kunnen hebben. Nadat we met hen thee 
hebben gedronken gaan we naar Kees van Aalst. Hij woont ongeveer 20 minuten rijden van Lena 
vandaan.  
Bij Kees is het een blij weerzien. Ook met zijn jongens waarvan er een gehandicapt is. Kees vertelt dat 
hij rond 16.00 uur nog meer Nederlandse gasten verwacht. Het is een dokter die regelmatig bij Kees 
op bezoek komt. Om 16.15 komt dr. van Schothorst samen met zijn vrouw. Dr. Henk van Schothorst 
heeft een Stichting opgericht “Foundation sharing knowledge N-U”. Hij geeft cursus aan plaatselijke 
huisartsen hier in de regio Zjytomyr en Kiev. Nadat we wat met elkaar hebben kennis gemaakt doe ik 
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hem een dringende vraag: Zou u zo even met me mee willen om Lena een bezoek te brengen om te 
zien wat zij heeft. Gelukkig wil hij dit doen. Zodoende zijn we rond 17.30 uur weer bij Lena  
en Anatoly. Lena heeft gelukkig nog geen longontsteking maar zit er niet ver vandaan. Na deskundig 
advies van de dr. kunnen we Lena nu met een gerust hart achter laten. 
Vanwege dit (fijne) op onthoud komen we zaterdagavond laat aan bij Pavel Poelisjoek. Zijn vrouw 
Galina is niet thuis want hun jongste zoon Roman van 3 ligt met een longaandoening in het 
ziekenhuis.  
De volgende morgen gaan we met Maria en Wietja mee naar hun kerk in Novograd Volinsky. Het is 
een bijzonder fijne dienst waar ook een kleine gemeente uit de buurt op bezoek is. Enige tijd terug is 
er hier bij Novograd een ernstig ongeluk gebeurd waarbij een jongen van 22 jaar bij om het leven is 
gekomen. Deze jongen kwam uit de kleine gemeente bij Kovel. Zijn ouders waren er ook en hebben 
in de dienst een getuigenis mogen doen. 
De avonddienst hebben we in Kornoje bezocht. Op vraag van de oudste broeder hebben we hier een 
stichtelijk woord gesproken uit Johannes 4 over de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw.  
De volgende morgen zijn we weer op tijd paraat om richting Viry te rijden. We nemen de weg binnen 
door wat wel iets langer duurt maar zeker zo leuk is. 
Onderweg bezoeken we in verschillende dorpjes de markt waar we fruit kopen en wat souvenirs. We 
hebben nog hele gesprekken met de mensen omdat deze dag (maandag 20 mei) de nieuwe president 
Zelensky wordt geïnaugureerd. 
In Viry hebben we een blijde ontmoeting met weduwe Luda en haar kinderen. In januari 2000 is haar 
man overleden die dominee was in Viry. We komen hier al 19 jaar. Alle kinderen zijn erg ijverig. De 
een heeft een steenfabriekje, de ander maakt houtskool, de derde is bezig met betonbuizen te 
maken, de vierde heeft een houtverwerkingsbedrijf. 
Ook dochter Maria met haar man Wietja die in Kornoje wonen zijn druk met het maken van kaas. De 
melk hebben ze van hun eigen 6 koeien Wat is het een voorrecht als je mag zien en merken dat ze 
rijk gezegend worden.  

          
We rijden nog tot Sarny waar we de nacht door brengen. Het is fijn dat we al de geplande bezoekjes 
hebben af kunnen leggen. 
Vol met herinneringen en een uitzien weer naar huis leggen we de terugweg af. Gelukkig doet de CD 
speler het weer zodat we zo nu en dan mee kunnen galmen met de mannen koren of om tot ons zelf 
in te keren en te luisteren naar een preek.  
Donderdagmorgen 23 mei rond half 11 komen we gezond aan bij Riet in Kootwijkerbroek die ons al 
opwacht met de koffie. We lezen als afsluiting 2 Korinthe 9 en denken na over vers 12. ‘Want de 
bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door 
vele dankzeggingen tot God;’  
We mogen samen de Heere danken voor Zijn bewaring en ook vragen om Zijn zegen over deze reis.  
Heimen van de Brink & Jan Huige 
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Stichting Mir Wam met afdelingen in : Schouwen-Duiveland, Ermelo en Terneuzen 
Contactgegevens: Erling Steenstraat 9; 4306 AL  Nieuwerkerk; T.: 0111 - 64 20 07;  
E-mail: info@mirwam.nl; Website: www.mirwam.nl.   
Bankgegevens: Regiobank rekening: NL64 RBRB0 851 583 415. Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). 
 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@mirwam.nl. De door 
u ingevulde persoonsgegevens (emailadres en de eventueel andere verstrekte informatie) worden 
door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar 
info@mirwam.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. 
 

Voor alle genoemde data geldt: DV, Zo de Heere wil en wij leven zullen 
 

Colofon 
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