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Zo dan, mijn geliefde broeders! Zijt standvastig, onbeweeglijk, altijd 
overvloedig zijnde in het werk des Heeren, als die weet, dat uw arbeid 
niet ijdel is in den Heere. 1 Korinthe 15:58 

Door bovenstaande woorden bemoedigd en aangespoord hebben we het achterliggende jaar verschillende reizen 

naar Moldavië en Oekraïne mogen maken. Elke keer zoveel nieuwe maatregelen vanwege het rondwarende virus. 

Zoveel onmogelijkheden die een reis dreigen tegen te houden. Zoveel verschillende landen waar je doorheen moet 

met in ieder land vaak weer andere regels. Door Duitsland, Polen  Oostenrijk, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, 

Roemenië, Moldavië en Oekraïne.                 

Nu we aan het einde van het jaar terug zien op al die reizen, kan alleen verwondering ons hart vervullen. Zo kennelijk 

hoe de Heere ons heeft geleid, gezegend en bewaard. Hierop ziende is er ook geen roem voor een mensenkind, 

maar die roemt, roeme in de Heere. 

 

Rondreis Oekraïne oktober 2021 
 

Al langere tijd wilden we de verschillende projecten bezoeken die we in Oekraïne mogen ondersteunen. De 

weduwen samenkomst in Soemy was gepland op 23 oktober. We wilden deze graag bijwonen. Vanaf 13 oktober t/m 

28 oktober hebben Jaap en ik een rondreis mogen maken door Oekraïne. Vanuit de Unter-Karpaten in het 

zuidwesten naar Soemy in het noordoosten en weer terug. Een reis van totaal 6100 km met 15 overnachtingen op 11 

verschillende plaatsen.                     

Aan de hand van foto’s wil ik u mee nemen op onze reis. 

 

1. Weduwen samenkomst Soemy 

2. Lectuurwerk 

3. Dovenstudio 

4. Zhytomir Rayon 

5. Bruiloft te Deshkovytsya 
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Weduwensamenkomst Soemy 2021 

 

Elke keer is het weer een hele organisatie om de pakketten voor de samenkomsten met de weduwen, weduwnaars 

en de alleenstaanden klaar te maken. Gelukkig krijgen we wat ervaring. We willen graag de beste producten voor zo 

weinig mogelijk geld. Heel fijn is het dat we vanuit Merefa  hulp krijgen van Maschja, Lilja, Andre en Peter die ons 

een hele dag begeleiden bij het inkopen op de markt in Charkov. Bij het inkopen van handdoeken laat Lilja haar 

inkoop talenten zien. Voor 120 stuks wil ze in elk geval 10 grivny per stuk korting. De verkoopster zegt dat ze daar 

zelf niet over mag beslissen. De chef moet er aan te pas komen. Als hij hoort dat het hulp is voor alleenstaanden 

krijgen we de mooie handdoeken voor 90 grivny. Bij ons is dat ongeveer € 3,00 per stuk. Als we na het middag eten 

alles hebben ingeladen is de bus behoorlijk vol.  
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In een zaal van de kerk van Merefa maken we de pakketten. Het gaat behoorlijk snel en na 1,5 uur noeste arbeid zijn 

we klaar. 

             

 

De samenkomst 23 Oktober 2021 

De oudste broeder opent met Exodus 15:13    Gij leiddet door Uw weldadigheid dit volk dat Gij verlost hebt; Gij 

voert hen zachtkens door Uw sterkte tot de lieflijke woning Uwer heiligheid. 
Groot is het voorrecht dat we gezien al de omstandigheden weer hier mogen zijn. Ondanks al de moeite, 

zwarigheden en verdriet die ook ons niet bespaart gebleven zijn. We mogen weten dat we door deze God geleidt 

worden. Dan mag onze samenkomst bedekt zijn met de rode kleur van Zijn bloed. Hij eindigt de opening met de 

woorden uit Jeremia 49:11b – Laat uw weduwen op Mij vertrouwen.    
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Verschillende broeders spreken een stichtelijk woord. Samen denken we na over de eigenschappen van de ware 

weduwe. Dit naar aanleiding van 1 Timotheüs 5. De weduwe uit Sarepta Sidonis was bereid om het weinige wat ze 

nog had te delen met een ander. Ze mocht door het geloof handelen en was zo bereid om te dienen. Wat is het 

groot als het beeld van Christus in ons gespiegeld wordt. Ook verschillende weduwen zingen een lied of lezen een 

gedicht. Een weduwe zegt geheel psalm 147 op uit haar hoofd en een weduwnaar geeft een getuigenis vanuit psalm 

23:3  Hij verkwikt mijn ziel; Hij leidt mij in het spoor der gerechtigheid om Zijns Naams wil.                                                          

                                                        

  

 

De laatste broeder bepaalt ons bij Markus 12: 41,42 en 43. 

En Jezus, gezeten zijnde tegenover de schatkist, zag, hoe de schare geld wierp in de schatkist; en vele rijken 

wierpen veel daarin. En er kwam een arme weduwe, die twee kleine penningen daarin wierp, hetwelk is een 

oord. En Jezus, Zijn discipelen tot zich geroepen hebbende, zeide tot hen: Voorwaar, Ik zeg u, dat deze arme 

weduwe meer ingeworpen heeft, dan allen, die in de schatkist geworpen hebben. Want zij allen hebben van 

hun overvloed daarin geworpen; maar deze heeft van haar gebrek, al wat zij had, daarin geworpen, haar 

ganse leeftocht. 

Wat is het goed om op deze wijze samen het persoonlijke woord van Jezus te overdenken. In Gods huis mogen we 

gemeenschap hebben met Hem en met elkaar.  
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Van Zorgboerderij “Landleven”  te Kortgene had ik 4 stukjes video meegekregen om te laten zien hoe er bij ons 

aandacht wordt besteed aan onze ouderen. Hierdoor kregen de mensen best wel een mooie indruk. Ze vonden het 

erg fijn om te zien. De oudste broeder wilde graag de hartelijke groeten aan onze ouderen meegeven. Hij zei ook: 

Dat een Christelijke boer zoiets mag doen is ook genade. Ook vanuit de weduwen kregen we vele groeten mee voor 

onze achterban.  

Graag wil ik ook het volgende met u delen. Om 13.45 gaf de broeder aan dat we af gingen sluiten met gebed. Hij 

wilde graag iedereen die dit wilde gelegenheid geven om een gebed te doen. Gewoonlijk zijn er dan 3 of 4 die ook 

een gebed doen. Deze keer hebben volgens mij bijna al de aanwezigen wel een gebed gedaan. Het was 14.30 uur dat 

we opstonden van onze knieën. Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, 

maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God. 2 korinthe 9:12  

Na afloop mogen we allen onder in de kelder genieten van een heerlijke warme maaltijd.                                             

Heel blij waren ze ook met de kleren die we meegebracht hadden.  
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Lectuur verspreiding 

Van de GBS hebben we Russische en Oekraïense lectuur gekregen wat we allemaal mee hebben kunnen nemen in de 

transporter bus. Met dozen kleren en 2 matrassen hadden we een soort dubbele bodem gemaakt. De Douane man 

die de auto toch grondig onderzocht had geen problemen met de lading toen we zeiden dat het allemaal cadeautjes 

waren voor de alleenstaanden die we gingen bezoeken. We moesten ook wel aan hem denken en met enkele zakken 

stroopwafels was hij dik tevreden.  

                  

Foto 1                                                                                Foto 2 

Tijdens het reizen zijn er vele mogelijkheden om lectuur te delen. Omdat ik zelf ook jaren bij de brandweer heb 

gezeten was het leuk om bij een kazerne te stoppen. We raakten in gesprek met een van de brandweer mannen. 

(foto-1)  Het gesprek gaat dan over zijn familie, de situatie in Oekraïne en over zijn werk bij de brandweer. Graag 

wilde hij het boekje van Mary Jones en haar bijbel hebben voor zijn dochtertje. Bij voorganger Pasha Deshko (foto-2) 

in Deshkovytsya hebben we Oekraïense bijbels achter kunnen laten. Vanuit zijn gemeente worden er in de dorpen 

straat bibliotheken ingericht om te evangeliseren.   

Bij Ds. Viktor Lagessa (foto-3) in Turya Bystra hebben we ook Oekraïense en Russische bijbels achter gelaten. Ook de 

boekjes van Mary Jones wilde hij graag hebben. In de morgen dienst van Zondag 17 oktober vierden zij het 

Oogstdankfeest. (foto-4) In de middag gaat Ds. Viktor naar een zigeuner gemeente om te evangeliseren.  

                                 

    Foto 3                                                                                       Foto 4 
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In Zhytomir was ook nicht Janet (foto-6) die daar was voor gesprekken namens stichting Christian Children Relief met 

de plaatselijke school van Ds Vinogradsky.  Ook zij kreeg de mogelijkheid om de boekjes van Mary Jones uit te delen, 

wat erg werd gewaardeerd. (Foto-5) 

 

  

                       Foto 5                                                   Foto 6 

In de bibliotheek van Merefa(foto-7)  laten we ook veel lectuur achter. De zoon van voorganger Sergei Seritsa was op 

verlof samen met zijn vrouw en twee kinderen uit Magadan.(foto-8) Alexai is daar aangesteld als missionair. Graag 

wilden ook zij de boekjes van Mary Jones mee nemen naar Magadan. 

        

               Foto 7                                                                                              Foto 8 
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De kinderen genieten ervan als ze een cadeautje krijgen. 

 

    

 

De Dovenstudio in Krasnopillya ligt in het uiterste Noordoosten van de Oekraïne.                                                              

Op 500 meter afstand aan de overkant van de rivier ligt de Russische grens. 
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Dovenstudio Krasnopillya 

De laatste twee jaren is hier ontzettend veel werk verzet. Van een in onze ogen onbewoonbaar huis hebben de 

broeders hier alles keurig verbouwd en zeer professioneel ingericht als studio. Wekelijks worden er opnamen 

gemaakt voor doven en slechthorenden. Dimitri die hier de leiding heeft (Nieuwsbrief 11) wordt bijgestaan door 

verschillende mensen. Alisa die ook hier verblijft is web designer. Mede door de financiële hulp die we als Mir Wam 

hebben gegeven is er goede apparatuur aangeschaft. Krasnopillya ligt op 500 meter van de Russische grens. De 

dreiging vanuit Rusland voor een oorlog is groot. Toch weten de broeders en zusters hier: Alles ligt in Gods Handen. 
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Bezoek Zhytomir Rayon  

 

Lena en Anatoly maken het goed. Achter de kerk wordt een nieuw huis gebouwd wat bestemd is voor Benjamin en 

Natascha met 6 kinderen. Zij willen als jong stel hier komen wonen om de dagelijkse taken rondom de kerk op zich te 

nemen.  

  

 

Kees van Aalst woont al 19 jaar in de Oekraïne. Samen met zijn vrouw Tanja heeft hij een grote boom-struik en 

planten kwekerij opgezet. Het was schitterend weer dat we er waren dus tijdens een mooie wandeling hebben we 

genoten van de herfst kleuren die rijkelijk aanwezig waren. 
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Bij de familie van Pavel en Galina Poelisjoek in Kornoje. Pavel heeft  in de jaren ‘90 veel tolk werk voor ons verricht. 

Hij spreekt vloeiend Duits wat voor ons goed van pas komt.  

 

 

 

In 2014 was ik samen met Iwan Melnik in het Tsjernobyl gebied. Iwan woont samen met zijn vrouw in Walin wat 

voor ons 6 km omrijden was. Vanuit de weduwen samenkomst hadden we nog 20 stuks pakketten over voor de 

weduwen. Op onze vraag aan Iwan hoeveel weduwen, weduwnaars en alleenstaanden er in zijn kerkelijke gemeente 

waren zei hij: 18 mensen. We waren erg blij dat we nog voldoende pakketten bij ons hadden. 
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Bruiloft te Deshkovytsya in Zakarpatska 

Tarac en Solomia 

 
Op zaterdag 15 januari 2000 was ik voor de eerste keer in het gezin van de familie Jelenets uit Viry. Walodja de man 

van Luda was in die week op 10 januari gestorven en was Luda met 9 jonge kinderen achter gebleven. Solomia was 

toen net 6 maanden oud. Al de achterliggende 21 jaren hebben we contact gehouden met deze familie en waren we 

nu uitgenodigd op de bruiloft van Tarac en Solomia op zaterdag 16 oktober. De trouwtekst was uit spreuken 8:32 

t/m 9:1 waarvan 9:1 de hoofdgedachte was. De zeven pilaren om ons huis te bouwen als voorbeeld gegeven door De 

Opperste Wijsheid. 

Persoonlijk mochten we hen het woord mee geven uit Spreuken 8:20 en 21. En als cadeau ieder een paar hollandse 

klompen.  
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De familie van Luda Jelenets met haar 9 kinderen, 9 aangetrouwde kinderen en 36 kleinkinderen. 

 

James 

Twee jaar geleden hebben we in Soemy James ontmoet. James is in Ierland geboren zonder rechter arm. In zijn 

jeugd was hij vreselijk opstandig dat hij niet het werk kon verrichten wat hij graag wilde doen. Dit vanwege zijn 

handicap. Hij was boos op God en reageerde zich zelf af door veel te drinken en drugs te gebruiken. Hij vertelde: Als 

de Heere niet naar mij had omgezien was ik allang gestorven in de goot. Na zijn bekering is hij naar de Oekraine 

gegaan waar hij met een Oekrainse vrouw is getrouwd. Hij mag nu het wonder van zijn redding door vertellen aan 

alcohol en drugs verslaafden in zijn buurt. Groot is de vreugde die van hem afstraalt als hij daar over mag vertellen. 

Na de zondag avond dienst hebben we met hem samen gegeten en een fijn gesprek mogen hebben. Aan het einde 

van het gesprek ging het over de wederkomst van Christus. Met glinsterende ogen zei hij tegen me: Jan als ik de 

Heere tegemoet mag gaan dan zal ik iets kunnen zeggen wat jij niet kunt. Ik vraag: En wat is dat dan? Hij zei: Ik zal 

dan wel een gezonde rechterarm hebben maar die heeft dan nog nooit gezondigd, en dat kun jij niet zeggen.  

 

 


