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Beste vrienden, Mir Wam,

U heeft alweer een nieuwsbrief voor u van Stichting Mir Wam. We willen u weer mee laten lezen in
de vele werkzaamheden die er gedaan mag worden.

Hebben we u meegenomen naar de gemeente van Turya Bystra, Merefa en Zjytomyr, we gaan nu
naar de gemeente van Bila Tjerkov. Deze gemeente ligt ca. 80 km ten zuiden van Kiev. De stad op zich
is een vrij grote stad waardoor de rivier Ros doorheen kringelt.

Wegens de uitgestrektheid van de stad en doordat de gemeente groeide met kinderen zijn er 2 niet-
geregistreerde Baptisten gemeente. De ene telt ca. 300 leden met veel kinderen. De andere kerk
100-120 leden. Er is een goede samenwerking tussen de gemeenten.

Bij de grote gemeente rijdt er op zondag een busje langs bepaalde opstappunten die gemeente leden
ophaalt, zo kan het zijn dat je met 17 volwassenen en 4 kinderen in een 9 persoonsbusje zit of staat.
Maar het is wel fijn want zo hoeft er geen gebruik gemaakt te worden van openbaar vervoer
waarvoor je ook nog een eind moet lopen.

Toen we er in oktober waren werd er dankdag gehouden met veel muziek en zang. De preken die
gehouden werden over o.a. 1 Thess. 5: 18 Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus
Jezus over u. Matth. 7: 17 Alzo een ieder goede boom brengt voort goede vruchten, en een kwade
boom brengt voort kwade vruchten. Matth. 13: 36-43 over de Verklaring van de gelijkenis van het
onkruid.

De kinderen van de gemeente gaven een voordracht over verschillende vruchten en de oogst.

Na een 4 uur durende dienst is er de gebruikelijke gezamenlijke maaltijd met de hele gemeente.

Ze houden hier ook weduweconferenties. Een gemeentelid verteld: Wanneer de dienst voor
weduwen komt, komen mensen vanuit de hele regio van Kiev naar het huis (de kerk, red.) en
misschien zijn er zelfs uit andere regio's ongeveer 250 van hen. Friedensstimme Duitsland is daarbij
betrokken. Dat organiseren ze al zeker 5 jaar, maar kan ook langer zijn.




In beide gemeenten zijn ook gehandicapte kinderen. Bij 2 van hen zijn we op bezoek geweest.
Aliene, een meisje van 3 jaar die geboren is met Spina Bifida. Zij is verlamd vanaf haar middel. Een
pienter meisje. Haar konden we helpen met een rolstoel. Al is het wat provisorisch ze rook de
vrijheid.

Rosalie, een meisje van 12 jaar, geboren met hersenverlamming zoals ze dat in Oekraine noemen. Ze
heeft ernstige spasme. Wij waren de 2% bezoekers die speciaal voor haar kwamen. Een geschikte
stoel is er niet voor haar, wat zouden we haar daar graag aan helpen. Door te masseren kwam er een
ontspanning over haar wat een bijzonder gebeurtenis was voor haar moeder. Samen zingen en
muziek maken geeft een gevoel van verbondenheid met elkaar.

We konden haar wel een kinderbijbel geven waar moeder heel blij om was.

Werkgroep Terneuzen aan het woord

Allereerst een voorstelling van de personen en de werkzaamheden van de werkgroep Terneuzen.

De werkgroep bestaat sinds de oprichting van Stichting Mir Wam in 2013. Begonnen met Jaap van
Wijck als voorzitter, Rinus Waverijn als penningmeester en Willem Huige als secretaris. Toen Rinus, 2
jaar geleden, vanwege zijn leeftijd stopte, heeft Nienke van Liere zijn taken overgenomen. Ook
Allieke van Langevelde is er toen bijgekomen. Inmiddels is Nienke gestopt en zoeken we dus nog een
nieuwe penningmeester. Interesse of iemand in de kennissenkring of familie, neem gerust contact
met ons op. Vorig jaar is het bestuur uitgebreid met Danielle de Ridder als algemeen bestuurslid. Zij
heeft inmiddels al een reis naar de Oekraine gemaakt om o0.a. een weduwenconferentie bij te
wonen. Daarover verderop in deze nieuwsbrief meer.

Nu iets over de verschillende werkzaamheden binnen onze werkgroep. Een van de belangrijkste is
het verzamelen van goede en bruikbare kleding. Op het verzameld depot bij de Fam. van Wijck aan
de Lovenpolderstraat 17 te Hoek staat een “regendichte” kist waarin de kleding neergezet kan
worden. In het begin werd er 3 tot 4 keer per jaar een avond besteed aan het uitzoeken, sorteren en
inpakken van de kleding. Inmiddels is de toestroom zo groot geworden dat er elke maand een keer
wordt uitgezocht. Dit gebeurt, o.l.v. Marjan van Wijck, door een groep zeer enthousiaste vrouwen uit
de omgeving die dan ook tegelijkertijd een gezellig avond met elkaar hebben. (Immers, vrouwen
kunnen erg goed praten en “breien” tegelijk). Per avond worden dan 100 tot 150 bananendozen
propvol gestouwd met goede bruikbare kleding en ook schoenen. Dit alles voor de doelgroep van
baby's tot bejaarden.

Naast de kleding worden er ook spullen verzameld waar grote vraag naar is. Hier zijn echter wel
strikte voorwaarden aan verbonden i.v.m. de hoge transportkosten.

Naast het inzamelen van goederen organiseren we met enige regelmaat en zang- en muziekavond.
Hierbij proberen we dan een koor en/of orkest uit te nodigen vanuit een Russisch-Duitse baptisten
gemeente. Ook hebben we daarvoor contacten met de gemengde zangvereniging “Met hart en
stem” uit Terneuzen.



Taartenactie Zeeuws-Vlaanderen

Dit jaar hebben we voor het eerst meegedaan met de verkoop van taarten. De werkgroep
Schouwen-Duiveland doet dit al enkele jaren. Dit mocht een groot succes zijn. Op Zeeuws-
Vlaanderen hebben we ongeveer 70 taarten verkocht. Ook door deze verkoopactie hebben we weer
meer bekendheid kunnen geven aan het werk wat we als Stichting en werkgroepen mogen doen.

Kransen maken
Met enige regelmaat wordt er een avond georganiseerd om kransen te maken. De netto-opbrengst

hiervoor is dan voor Mir Wam. In december is dit voor het laatst gedaan.
U ziet het resultaat ...




Het weten waard

Reis om o.a. de weduwe conferentie bij te wonen

Van 21 februari t/m 25 februari jl. is er een reis naar de Oekraine gemaakt door Jaap en Marjan van
Wijck, Danielle de Ridder en Rien en Martine Schot. Met als hoofddoel het bezoeken en
ondersteunen van een weduwenconferentie. Hier een beknopt verslag van de reis. Het uitgebreide
verslag is te vinden op de website.

Via Brussel wordt gevlogen naar Charkov, aankomst donderdagavond om 21.00 uur. We logeren bij
de familie Woloschin in Merefa.

Op vrijdag hebben we eerst de school bezocht van zo’n 45 leerlingen. Vervolgens hebben we voor 85
vrouwen inkopen gedaan voor de weduwenconferentie. We konden een pakket samenstellen met
daarin koffie, thee, suiker, (gries)meel, bloem, rijst, macaroni, tandpasta, tandenborstel, wasmiddel,
(hand)zeep, vis in blik, houdbare melk, shampoo, etc.

Later in de middag was er gelegenheid om de bouw van en nieuwe kerk van de gemeente van
Merefa te bezoeken. Na de avondmaaltijd was er om 19.00 uur een dienst in de kerk.

De zaterdag hebben we gebruikt om de kerkbouw in Warwarowka, gebied Poltava te bezoeken. In
2015 heeft Stichting Mir Wam de vraag gekregen om (financieel) te ondersteunen bij de bouw van
een nieuw kerkgebouw in. Na een reis van zo’n 100 kilometer over een slechte weg, arriveerden wij
om 11.00 uur in Warwarowka waar we hartelijk werden ontvangen.

Zondag 24 februari, vandaag de weduwenconferentie in Dnjepropetrovsk.

Ook nu was er weer een hele dag een tolk bij ons. Dit is bijzonder fijn, hij heeft tijdens de diensten en
ontmoetingen veel voor ons kunnen vertalen.

Het was een bijzondere en erg mooie dag. Veel meditaties, zang en muziek. Ook vertellen er enkele
weduwen voor in de kerk, hoe goed de Heere voor hen is. Totaal waren er 140-150 vrouwen. Je
merkt dat de aandacht die ze vanuit de kerk krijgen en het onderlinge contact hun goed doet.



Ook Rien en Jaap houden hier allebei een meditatie in het Engels. Rien sprak hier weer over de storm
op zee (Markus 4) en Jaap over de weduwe van Zarfath (2 Kon. 4), en ze brengen de groeten over
vanuit Nederland. Tolk Sandee heeft dit alles vertaald.

Voordat iedereen weer huiswaarts gaat wordt er een groepsfoto gemaakt en daarna krijgen alle
vrouwen een pakket wat erg gewaardeerd werd.

Maandagochtend vliegen we om 7 uur weer terug naar Brussel. We kunnen terugzien op een
indrukwekkende reis vol ontmoetingen. Ook de onderlinge liefde die we hebben mogen ervaren in
deze dagen was iets om de Heere dankbaar voor te zijn.

Presentatie

Op donderdag 4 april jl. waren we te gast op de ouderenmiddag van de kerk in Terneuzen. Daar
mocht een presentatie gegeven worden over het werk van de Stichting. Een hele fijne en gezellige
middag. De ouderen waren betrokken en belangstellend.

Er mocht een collecte gehouden worden met een opbrengst van € 145,00 en de boeken bracht €
27,50 op.

Er is nog ruimte om een presentatie te verzorgen op uw vereniging of op school. We horen graag van
u.

Breien en haken voor Oekraine
In verzorgingshuis “De Wieken”in Zierikzee zijn er verschillende bejaarde vrouwen bezig om kleertjes
te breien, en spreien te haken voor de armen in de Oekraine.



Colofon

Stichting Mir Wam met afdelingen in : Schouwen-Duiveland, Ermelo en Terneuzen
Contactgegevens: Erling Steenstraat 9; 4306 AL Nieuwerkerk; T.: 0111 - 64 20 07,

E-mail: info@Mir Wam.nl; Website: www.Mir Wam.nl.

Bankgegevens: Regiobank rekening: NL64 RBRBO 851 583 415. Algemeen Nut Beogende Instelling
(ANBI).

U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@Mir Wam.nl. De
door u ingevulde persoonsgegevens (emailadres en de eventueel andere verstrekte informatie)
worden door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze
gegevens worden niet aan derden verstrekt.

U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar info@Mir
Wam.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen.

Voor alle genoemde data geldt: DV, Zo de Heere wil en wij leven zullen
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