Vluchtelingen vertellen ...

Vandaag laten we Valodja en Yana aan het woord

Valodja, 44 jaar en Yana, 40 jaar. We komen uit de stad Nezhin. Deze stad ligt in Rayon Tsjernihiv in
het noorden van Oekraine, 150 kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Kiev.

Ons gezin bestaat uit 11 kinderen: Bogdan 19 jaar, Filipp 17 jaar, Nelya 15 jaar, Lily 13 jaar, Denis 11
jaar, Slavik 10 jaar, llya 8 jaar, Nazar 5 jaar, Timofey 4 jaar, Lube 1 jaar, Lina 3 weken

Yana verteld: Op 5 maart is onze baby geboren.



De kleine kinderen begrijpen niets van de oorlog, sommige kinderen waren bang van de sirene en
explosie. Onze oudere kinderen vroegen om de stad te verlaten omdat zij bang waren.

Op 7 maart zijn weg weggereden uit de stad (dat is 2 dagen na de geboorte van Lina en ik was zwak
van de bevalling). We moesten 1000 kilometer rijden. We hebben 3 dagen gereden en ‘snachts
sliepen we onderweg bij gelovigen.

Onderweg waren er veel soldaten en blokposten ter controle.

13 dagen na het uitbreken van de oorlog zijn we op 10 maart in Uzghorod aangekomen.

Lily verteld dat haar vriendin in Turay Bystra is en contact met haar heeft.

Op de vraag wat zij denkt als de sirene gaat zegt zij: Ik ben er aan gewent geraakt en let niet meer op
sirene. Ik wil dat de oorlog eindigt, ik wil naar huis.

In Turay Bystra zijn ook veel vluchtelingen. Een broer van Valodja verblijft daar.

De oudere kinderen hebben contact met vrienden en familieleden die in de stad Nezhin zijn
achtergebleven.

Yana heeft nog een vader van 71 jaar. Hij woont in Tsjernigiv.

Yana verteld: Ik heb 1 broer die is ook vertrokken toen de oorlog begon. Mijn vader is
achtergebleven, hij is diaken in de kerk en dient de gemeente van God. Mijn moeder stierf 5
maanden geleden (oktober 2021).

Wat ervaart Yana van God? We bidden veel. We voelen dat God ons bewaakt en ons helpt.

Jullie zijn niet van plan om Oekraine te verlaten, veel vluchtelingen gaan naar Duitsland, waarom
blijft u hier? Yana: We willen in ons land wonen en hier God dienen en de mensen over God
vertellen.

Wilt u nog iets zeggen tegen de mensen in Holland: We danken alle mensen in Holland die helpen en
bidden voor de mensen in Oekraine.

MIR WAM

s



