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Nieuwsbrief 2018, 3e kwartaal; nummer 3 

Beste vrienden, Mir Wam, 
 
Samen zijn Mir Wam werkgroepen.  
Op zaterdag 21 mei 2016 had Mir Wam Ermelo een gezellig samenzijn georganiseerd voor al de leden 
van de werkgroepen van Mir Wam. Het is leuk om elkaar beter te leren kennen. Soms is er al wel 
mailcontact geweest maar een gezicht erbij wordt dan gemist. Wie is degenen achter de mail.  
We werken allen voor hetzelfde doel in verschillende werkgroepen en door elkaar te ontmoeten 
verstevigt dat de band. 
Nadat we in april 2018 besloten hebben om als werkgroep Bruinisse en werkgroep Nieuwerkerk 
samen verder te gaan als Mir Wam Schouwen-Duiveland, leek het ons leuk om dit te vieren met een 
gezellig samenzijn. 
Ook Jacob (connectie Friedensstimme Duitsland) en zijn vrouw Lena met Jozef en Gabi werden 
uitgenodigd. 
Martine, Rien en Dennis zagen het allemaal best zitten en namen de organisatie op zich. Volgens 
Dennis was het niet veel werk, maar met veel van deze plannen is het de regel: Gewoon even doen. 
Het enige wat we niet konden voor bereiden was het weer. Het was dan ook even afwachten waar 
de BBQ gehouden kon worden. Gelukkig viel het weer helemaal mee en konden we onze 
voorbereidingen gaan treffen op de Grevelingendam, ter hoogte van het Grevelingen meer, bij 
Bruinisse.  

 
 
Op zaterdag middag 30-06-2018 reden er twee auto’s en een aanhangwagen helemaal volgeladen  
richting  het Grevelingenmeer. Het uitladen van de auto’s ging vlot, maar met ongeveer 28 graden 
was het toch wel even zweten om alles in gereedheid te brengen. Gelukkig had Rien een tent kunnen 
regelen die wat schaduw bood. De eerste gasten kwamen binnen en ook onze Russische-Duitse 
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gasten arriveerden puncktlich om 16:00 uur. Dit kwam heel goed uit want Lena had een heerlijke 
taart gemaakt voor 30 personen. Alle gasten werden ermee verwelkomd en hebben ervan gesmuld. 
Nadat we wat mededelingen over de plannen van het komende jaar hebben gedeeld, zijn we samen 
de maaltijd met gebed begonnen. Hoe Martine, Rien en Dennis het voor elkaar kregen begrijp ik nog 
steeds niet maar in no time stonden de tafels vol met heerlijk vlees en prachtig gekleurde salades. 
Onze Zeeuwse vrouwen hadden ook van alles klaargemaakt. Diverse salades en een grote schaal met 
bowl. En het was niet alleen mooi maar ook heerlijk. Het was bij uitstek schitterend weer, waar we 
blij en dankbaar voor mogen zijn. De kinderen konden ook heerlijk wat afkoelen in het water van het 
Grevelingenmeer. Om 19:30 uur zijn we af gaan sluiten. Rien eindigt met het lezen van Johannes 17: 
11-26. Na het danken hebben we psalm 150: 1 gezongen. Looft God, looft Zijn Naam alom. “Jacob en 
familie hebben het lied: “Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn” gezongen. Het klonk prachtig zo 
vlak bij het water. Het leek wel een beetje op Mir Wam concert at sea. Nadat we om 20:00 uur de 
gekregen Riter Sport chocolade van Jacob verdeeld hadden, vertrokken de eerste gasten weer naar 
huis. Heimen en Riet met een volle aanhangwagen met stoelen en banken richting Ermelo en Jacob 
met familie naar Konigswinter. 
We mogen terug zien op een hele fijne en gezellige avond.  
 

    
 
 

 
 
 

 
Rond 2010 is er op de JV een vraag ontstaan of er een mogelijkheid was om anderen een dienst te 
bewijzen. 
Praktische hulp bieden, dat was het initiatief van een aantal jongeren. Een van hen had wel een idee. 
En zo ontstond het plan Jan Huige te bellen. 
Wie weet heeft hij een tip of advies. Van het een kwam het ander, en zo ontstond er een hele groep 
die zich in wilde zetten om mee te gaan, hulp bieden aan de kerkbouw in Turay Bistra bij ds. Victor.  
Het was een gemêleerde groep van jong tot middelbare leeftijd. We hebben een bijzonder fijne week 
gehad! We hebben veel gezien en geleerd! De leefwijze van daar is niet te vergelijken met die van 
Nederland. 
Over veel dingen hebben we ons echt verwonderd, hoe ze daar op primitieve wijze bouwen, ter 
plekke beslissen hoe iets opgebouwd moet worden, maar ook de dag erna ons bouwwerk weer 
afgebroken wordt omdat de ds. het toch op een andere plek bedacht heeft. Tja, dat was niet altijd 
motiverend! 
 

Werkgroep Ermelo aan het woord 
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Maar ook de contacten die we mochten hebben met de zigeuners. Dat heeft de groep veel gedaan. 
De leefomstandigheden van hen waren ronduit heel slecht. Dan beseffen we des te meer in welke 
grote rijkdom we mogen leven. Maar ook beschamend hoe een jonge moeder van 4 of 5 kinderen en 
zwanger leeft in barre omstandigheden. Een bed wat ook als bank gebruikt wordt. Kinderen slapen 
op de grond op een oud matrasje. Schimmel aan de muren, vochtig en vies. Geen keuken, maar een 
grote plank wat moet dienen als aanrecht… met daarop een geopende Bijbel. Dan is dit een spiegel 
voor ons!!  

 

    
 
Het was een week met veel regen en toch hebben we het samen heel goed gehad! En hebben de 
bewarende Hand van de Heere mogen ervaren dat ondanks de slechte onhygiënische voorzieningen 
er niemand ziek is geworden! 
Een aantal keren is er vooral onder de jongeren een reünie geweest, maar de laatste jaren is ieder 
zijns weegs gegaan. 

 
In onze regio weten de mensen dat ze hun kleding bij ons mogen inleveren voor de Oekraïne hulp. 
Dit wordt regelmatig gedaan. Als er een goede voorraad vuilniszakken op zolder staan, organiseren 
we een ochtend en zijn er meestal 4 dames en een heer die helpen met sorteren en inpakken. Het is 
dan een gezellige morgen… en sluiten af met een gezellig bakje koffie! We proberen al enige tijd 
ons werkgroepje op sterkte te brengen maar tot op heden wil dit nog niet helemaal lukken. We 
hebben bij een aantal mensen de vraag daar toe uit staan en hopen op een positieve reactie zodat 
we ook weer eens een actie of iets dergelijks kunnen organiseren. 
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Vriendelijke groet, 
Hans, Mirjam en Jan Jacob Reijersen van Buuren en Marty van der Wekken 
 

 
 
 

  
 
 
Jan Huige heeft op 19 juni een presentatie gegeven op de basisschool in Nieuwerkerk voor groep 7. 
Een leerling verteld: Ik vond de presentatie heel mooi en indrukwekkend. Vooral ook van die 
zendeling die zijn vrouw en kind achterliet om het evangelie op de Toendra te vertellen (de 
Evangelisatiereis van Alexander Bem in het noorden van Siberie; JH). Ook dat hij onder de auto is 
gekomen en overleden. Ik heb veel gezien en ging indrukwekkend naar huis.  
We gingen daarna snoeprollen verkopen, we hebben er veel verkocht.  Groetjes Marije 
De opbrengst van de snoeprollen was € 458,00. Heel hartelijk dank. 
 
Op vrijdag 8 juni jl. is er een zangavond geweest in Dreischor. De meewerkende koren waren 
Jeugdkoor David uit Yerseke, kinderkoor en jong dameskoor Jedaja uit Nieuwerkerk. De piano werd 

Het weten waard 
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bespeelt door Christiaan Stouten en het orgel door Jacco Goud. De collecte was bestemd voor Mir 
Wam en mocht het mooie bedrag opbrengen van € 420,75. 
Heel hartelijk dank. 

 
 
 
 

Hierbij delen we mee dat er van  Donderdag 19 juli t/m zondag 22 juli een gehandicapten conferentie 
in Merefa wordt gehouden, leeftijd tot 16 jaar, als uitzondering kunnen er verschillende volwassenen 
zijn. Het onderwerp “communicatie” zal tot troost en aanmoediging zijn van ouders die zulke 
kinderen opvoeden. 
Met Gods hulp zullen we proberen deze communicatie nuttig te maken voor ouders en kinderen. 
Wij, als Stichting Mir Wam, hebben de kosten van de conferentie voor onze rekening genomen. We 
worden hartelijk uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.  
Er hopen 2 personen uit de werkgroep naar Merefa af te reizen.  
Voor u: Het is bijzonder dat de gemeente in Merefa al enkele jaren een gehandicapten conferentie 
organiseert. Een groot getuigenis naar niet-gelovige ouders met zulke kinderen. We vragen uw gebed 
voor de reis en het verloop van de conferentie met kinderen en ouders. Ongetwijfeld zal u daarvan 
een verslag lezen op de website. 
 
Enkele data om vooral niet te missen: 
Vrijdag 30 november is er een muziekavond in Dreischor (Schouwen-Duiveland) waarbij er een 
Russisch-Duits blaasorkest uit Kierspe aanwezig zal zijn. 
 
Eind december houden we als werkgroep Schouwen-Duiveland weer onze jaarlijkse taartenactie! 
 
 
  
 
 
Stichting Mir Wam met afdelingen in : Schouwen-Duiveland, Ermelo en Terneuzen 
Contactgegevens: Erling Steenstraat 9; 4306 AL  Nieuwerkerk; T.: 0111 - 64 20 07;  
E-mail: info@mirwam.nl; Website: www.mirwam.nl.   
Bankgegevens: Regiobank rekening: NL64 RBRB0 851 583 415. Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI) 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@mirwam.nl. De door 
u ingevulde persoonsgegevens (emailadres en de eventueel andere verstrekte informatie) worden 
door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar 
info@mirwam.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. 
 

Voor alle genoemde data geldt: DV, Zo de Heere wil en wij leven zullen 

Colofon 

Voor uw agenda 
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