Lieve vrienden van de missie " Mir Wam!

"Genade zij u en vrede van God onze Vader en den Heere Jezus Christus! Wij danken God
altijd over u allen, uwer gedachtig zijnde in onze gebeden zonder ophouden gedenkende het
werk uws geloofs, en den arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onzen
Heere Jezus Christus, voor onzen God en Vader " 1 Thess. 1, 1-3.

We zijn God dankbaar voor de ontmoeting met de broeders die bij ons enige tijd geleden
hebben bezocht: broeder Jan (Holland, missie "Mir Wam"), broeder Jacob (Duitsland, missie
"Friedensstimme") en broer Vitaly (Kiev Missie "Na Switanku ").

Door Gods genade heb ik, diaken van de gemeente Merefa, Michail Awelewitsch Woloschin,
de vluchtelingen uit de regio Donetsk bezocht, die nu in ons gebied wonen en naar onze
samenkomsten komen. Ik denk dat het niet nodig is om veel over hun situatie waarin zij zich
bevinden te schrijven, omdat de broeders, de levensomstandigheden van de christenen die
gedwongen werden als gevolg van bekende oorzaken, hun huizen te verlaten en bij ons en
in andere regio's, onderdak hebben gezocht zelf hebben gezien.

De broeders hebben ons gevraagd om de grootste noden van deze kinderen van God, die
gaan door moeilijke tijden te beschrijven. Ik wil erop wijzen dat ze hoofdzakelijk voedsel
nodig hebben en de eerste levensbehoeften, waaronder hygiéne artikelen, kleding, meubels
en ga zo maar door.

De broeders hebben de lessen van onze christelijke school bijgewoond. Dit jaar dachten we
het werk van de christelijke school vanwege de zware materiaal nood te stoppen, want we
hadden geen manier om de noodzakelijke spullen te kopen voor het goed functioneren zoals:
stoelen, boekenkasten, en ook het geld wat we voor de ondersteuning van de leerkrachten
nodig hadden. Maar in de vergadering van de ouders, hebben we besloten om het werk van
onze school te blijven voort zetten, want het is voor onze toekomst - onze kinderen - heel
belangrijk. Hier krijgen ze niet alleen de school kennis, maar de leerkrachten die met hen
werken tonen hen de grote liefde van God en wekken hen op om te gehoorzamen aan de
geboden van God. Daarnaast worden onze kinderen beschermd tussen de muren van de
school voor de invioed en de verleiding van de zondige wereld. Wij leggen al onze zorgen in
Gods handen en zetten het werk van onze school voort. Wij geloven dat de liefhebbende
Zaligmaker ons in dit werk niet zal verlaten.

De broeders Jan, Jacob, en Vitaly bezochten ook de keuken van ons gebedshuis. In onze
kerkelijke gemeente die 400 leden telt ( Volwassenen) zijn vele cursussen, seminars en
andere grote bijeenkomsten. Ik wil benadrukken dat jullie humanitaire hulp erg belangrijk is
om de omstandigheden voor het werken in de keuken te verbeteren. We willen onze
oprechte waardering uitspreken voor uw niet te vergelden hulp in onze nood. Ook onze grote
dank voor de apparatuur die we hebben ontvangen. ( gekregen van Fr-D). U hebt zeer veel
gedaan voor de kinderen van God, en uw vriendelijkheid en opmerkzaamheid heeft hun ziel
verwarmd met Vrede. Dankzij uw hulp zijn de omstandigheden van onze keuken verbeterd
en kunnen we andere christenen die onze kerk bezoeken dienen, zodat zij ook het nodige
voedsel ontvangen.

Er zijn dagen dat we aan ongeveer 3.000 mensen eten moeten geven. Daarvoor hebben we
bijzonder de volgende apparaten nodig: Dunschiller, deeg mixer, koelkasten.



De medewerkers in de keuken hebben het niet gemakkelijk in dit verband. Maar we zijn de
Heere van ganser harte dankbaar voor wat we nu hebben. Dat Hij voor ons zorgt en al onze
behoeften van Zijn kinderen ziet.

Beste vrienden! Aan het einde van onze brief willen we u de rijke en steeds nieuwe zegen
van onze hemelse Vader toe wensen. Moge jullie barmhartigheid en liefdevolle gedrag voor
uw naaste niet onbeloond blijven. Moge God de vriendelijkheid en vrijgevigheid u
honderdvoudig vergelden!

"Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten en den arbeid der liefde, die
gij aan Zijn Naam bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient". Hebr. 6:10

Met oprechte liefde tot u,

oprechte Christelijke groet,

namens de gemeente Merefa-

Diaken Michail Awelewitsch Woloschin.



