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Nieuwsbrief 2021, 4e kwartaal; nummer 16 

Beste vrienden, Mir Wam, 
 
Van de penningmeester 
Stichting Mir Wam geeft al diverse jaren hulp aan weduwen in Oekraïne.  
Daarnaast mogen we diverse vertaalprojecten ondersteunen.  
Dankbaar zijn we dat we in de achterliggende periode steeds middelen mochten krijgen om hulp te 
bieden.  
Ook de komende periode willen wij onze hulp voortzetten. Hierbij doen we graag een beroep op u.  
De komende twee doelen hebben we gesteld: 
a. Het ondersteunen van 3 weduwenconferenties (€2500 per conferentie)   

        
            €100              €7500 
 
b. Het ondersteunen van diverse vertaalprojecten  

             €50               €5000 
 
Uw gift kunt u overmaken naar NL64 RBRB 08 515 83 415 o.v.v. het desbetreffende doel.  
Voor meer informatie over beide projecten verwijzen wij u naar de website 
 
Weduwen conferentie Radivilov op zaterdag 24 april 2021 
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Wat is het een grote genade als een mens uitgerekend en uitgewerkt raakt en we alles in handen van 
Hem mogen geven die alle dingen regeert. Dit hebben we afgelopen april mogen ervaren.  
Op uitnodiging van de broeders uit West-Oekraïne wilden we de weduwen samenkomst bijwonen in 
Radivilov, die op 24 april gehouden zou worden. Er waren vele onzekerheden betreffende de regels 
omtrent het Covid-19 virus. Tot het laatste toe waren we er niet zeker van of we zouden gaan reizen 
of niet.  
In alle afhankelijkheid hebben Willem en ik toch besloten te gaan. Vanuit Friedensstimme Duitsland 
werd de Volkswagen Caddy beschikbaar gesteld voor het transport en Jacob kon mee als tolk. 
Onderweg naar Duitsland kregen we van Jacob te horen dat we ons konden laten testen in het 
ziekenhuis in Gummersbach. Groot was de opluchting en de dankbaarheid toen bleek dat we alle drie 
negatief getest werden. 
De heenweg verliep voorspoedig. Rond het avondeten kwamen we op donderdag 22 april aan in Lvov 
bij ons gastadres. Maria, die jaren in Duitsland heeft gewoond wilde ons de volgende dag helpen om 
de boodschappen te doen voor de pakketten.  
Omdat de Caddy te klein was voor al de boodschappen mochten we van haar zoon een grote bus 
gebruiken. Dit bleek ook echt wel nodig gezien het gewicht. De volgende producten hebben we 
kunnen inkopen voor 150 personen: waspoeder, zeep, shampoo, tandenborstel, tandpasta, 
zonnebloemolie, honing, melk, meel, suiker, rijst, macaroni, thee, koffie en chocolade. 
 

    
 
Om 20.30 uur kwamen we aan bij de kerk in Radivilov waar al ongeveer 35 jongeren klaar stonden 
om de pakketten samen te stellen. In tijd van een goed uur was dit gebeurt en stond alles klaar voor 
de volgende dag. Voor de nacht worden we gastvrij ontvangen bij de familie van Iwan Doejla. Hoe 
laat het ook is, de warme maaltijd staat klaar en wordt er na het eten door de familie gezongen.   
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Elke keer is het weer indrukwekkend als je zo vele weduwen samen ziet komen.  
 
Het parkeerterrein begon vanaf 09.00 uur al vol te stromen. Als je dan weet dat sommigen 5 tot 6 
uur onderweg zijn dan is het eenvoudig rekenen hoe laat zij thuis vertrokken zijn.  
Velen zien deze dag als een genade van God dat ze elkaar weer mogen ontmoeten. De lange reis 
hebben ze er graag voor over. Totaal hebben er 150 weduwen en weduwnaars de dag bezocht. 
 

  

We mogen een fijne en gezegende dag ontvangen. Verschillende broeders en ook wij mogen een 
stichtelijk woord spreken. Ook verschillende weduwen dragen een gedicht voor, zingen een lied of 
geven een getuigenis. Weduwe Luda vertelt dat haar man 20 jaar geleden gestorven is. Ze bleef 
achter met 9 kinderen waarvan de oudste jongen 19 jaar was. Het is maar voor ondervinding om er 
als moeder alleen voor te staan. Toch mocht ze vrijmoedig getuigen dat de Heere voor haar een hulp 
was in benauwd heden. De kinderen zijn allen in de gemeente gebleven en worden rijk gezegend. 
In de pauze gaan we met z’n allen naar de kelder waar we de middagmaaltijd gezamenlijk gebruiken. 
Groot is de inzet van de jongeren uit de plaatselijke gemeente.  
 

 

In de middag bijeenkomst is er gelegenheid iets te vertellen over de werkzaamheden van Stichting 
Mir Wam. Verschillende broeders geven getuigenissen van hun werk en ook vanuit hun persoonlijke 
leven. Aan het einde van de dag worden de klaargemaakte pakketten uitgedeeld. In elk pakket zit 
ook een zelfgemaakte kaart die Anne-Ruth, Nadine, Marilyn, Lisanne en Rianda hebben gemaakt. 
Mooi is het dan als je de vreugde af kunt lezen van hun gezichten. We mogen dan zien en horen dat 
het werk gewaardeerd wordt. Toch past in dit alles onze dank te brengen aan Hem die alle dingen 
regeert en bestuurt naar Zijn wil. We krijgen een hartelijke groet mee voor u allen die dit lezen.  
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‘Zo dan, gelijk gij in alles overvloedig zijt, in geloof en in woord en in kennis en in alle naarstigheid en 
in uw liefde tot ons, ziet, dat gij ook in deze gave overvloedig zijt’; 2 Kor. 8: 7. 
 
Geliefde Missie Mir Wam “Vrede zij ulieden”, we begroeten u met de liefde van onze Heere Jezus 
Christus! Genade en vrede zij u vermenigvuldigt! 
De Moldavische broeders en zusters van de JSC “Lumina Cerului" (licht uit de Hemel) willen u graag 
bedanken voor de humanitaire hulp die u heeft verstrekt in de vorm van vloertegels. [de vloertegels zijn 

geschonken door Kroon Projecten Meerkerk BV; NW] 

Op dit moment zijn er wederopbouw werkzaamheden uitgevoerd en restauratie van de grote 
vergaderzaal en eetkamer in kamp "Huis van Nehemia".  
De tegels die u heeft geschonken zijn gebruikt om de vloer in deze kamers te bedekken.  
 
We danken de Missie Mir Wam oprecht voor al uw hulp aan ons. 
In deze moeilijke tijd is deze hulp erg nuttig voor ons. 
Dit kamp in Chisinau is een grote zegen voor alle kerken in Moldavië uit onze gemeenschap. 
Kinderkampen, jeugdcommunicatie zijn hier al gehouden, broederlijke bijeenkomsten, evenals de 
doop. 
God zegene u en belone u voor alles. 
 
Met vriendelijke groeten en dank  
Namens de verantwoordelijke dienaar voor de werkzaamheden die plaatsvinden in het kamp: 

Aan het woord vanuit Kamp ‘Nehemia’ 
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Bloshenko I., Jozef Blosjenko. 
 
Namens bisschop van de leiding van de Raad van Moldavië: 
Borinsky A 
Chisinau, Republiek Moldavië 
straat Valea Trandafirilor 5 
+373 60020074 
 
 

 
 
 

 
Op 10 september jl. heeft Jan Huige weer de eerste presentatie mogen houden sinds lange tijd. 
Het was de opening van het verenigingsseizoen in Kruiningen. De +12 en de +14. 
Er waren ongeveer 50 jongeren met leidinggevenden aanwezig. 
Het was een mooie avond en de totale opbrengst was €110,= (incl. verkoop van Russische muziek 
Cd's) 
 
Op D.V zaterdag 23 Oktober a.s. is er de weduwen samenkomst in Soemy, Noord-Oost Oekraïne. 
We zijn daar hartelijk voor uitgenodigd.  
Zoals het er nu naar uitziet hopen Jaap, Jacob (tolk) en Jan er heen te gaan. 
 
Omdat de weduwen conferentie wel doorgaan is er best wel materiaal om een mooie presentatie 
te houden voor ouderen of voor vrouwen verenigingen. Is dit iets voor uw vereniging … neem dan 
contact met ons op via de website. 
 
Hou de website in de gaten voor de taartenactie in december a.s. Altijd een groot succes door uw 
bijdrage. We zien weer een groot aantal bestelling tegemoet. 

 
 
 

 
De tegels in het kerkgebouw van Chisinau zijn geleverd door Bouwcentrum Esselink Middelharnis. 
Naar verwachting wordt de kerk deze of volgende maand geopend. 
 

             

Het weten waard 
 

Met dank aan … 
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Mevr. Roose uit Zierikzee is het gehele jaar door bezig sokjes, vestjes ed. te breien voor de kinderen in 
Oekraïne en Moldavië. 
 
In woonzorgcentrum “De Wieken” in Zierikzee. Ook hier breien en haken de oudjes er lustig op los. 
Regelmatig wordt Jan opgebeld om het met een transport mee te nemen naar Oekraïne of Moldavië. 
 

                    
 
Van de GBS hebben we 2 pallets met Roemeense (ook voor Moldavië) en Russische lectuur gekregen. 
Dit is met het transport eind juli mee gegaan naar Moldavië. 
De verantwoordelijke broeder neemt deze in ontvangst op de bijgaande foto. 
 

                       
 
 
In Terneuzen is er heel hard gewerkt.  
Anne-Ruth, Nadine, Marilin en Lisanne hebben samen met Mama Rianda 154 kaarten gemaakt voor in 
de pakketten van de weduwen in Radivilov.   
Het ziet er gezellig uit om samen bezig te zijn.  
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Papa Willem maakte een grote reis naar Radivilov en jullie maakten kaarten. Als je het voor de Heere 
en je naaste mag doen is alles, groot of klein, even waardevol en is het fijn. 
 

                 
 

      Heel hartelijk dank, dames! 
 
 
 
 
  
 
Stichting Mir Wam met afdelingen in : Schouwen-Duiveland, Ermelo en Terneuzen 
Contactgegevens: Erling Steenstraat 9; 4306 AL  Nieuwerkerk; T.: 0111 - 64 20 07;  
E-mail: info@mirwam.nl; Website: www.mirwam.nl.   
Bankgegevens: Regiobank rekening: NL64 RBRB0 851 583 415. Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). https://www.mirwam.nl/doneren  
 
U kunt zich aanmelden voor onze nieuwsbrief door een mail te sturen naar info@mirwam.nl. De door 
u ingevulde persoonsgegevens (emailadres en de eventueel andere verstrekte informatie) worden 
door Stichting Mir Wam uitsluitend gebruikt om u onze nieuwsbrieven toe te sturen. Deze gegevens 
worden niet aan derden verstrekt. 
U kunt zich te allen tijde afmelden voor deze nieuwsbrieven door een email te sturen naar 
info@mirwam.nl. U zult dan geen nieuwsbrieven meer ontvangen. 
 

Voor alle genoemde data geldt: DV, Zo de Heere wil en wij leven zullen 
 

Colofon 

mailto:info@mirwam.nl
http://www.mirwam.nl/
https://www.mirwam.nl/doneren
mailto:info@mirwam.nl
mailto:info@mirwam.nl

