
Weduwenconferentie Soemy 
26 sept t/m 1 okt 2019. 

Om half 3 in de vroege morgen van Donderdag 26 september 2019 beginnen we samen (Jaap, Willem en Jan) deze 

reis met het lezen van psalm 121. We bidden de Heere om een gezegende reis en of Hij onze uitgang en ingang wil 

bewaren. Om 07.00 uur vliegen we richting Warschau waar we een tussenlanding maken. Aan de andere zijde van 

onze gate staan meer dan 200 joden uit Amerika. Velen hebben hun gebedskleding en gebedsriemen aan. Ze staan 

met het gezicht naar Jeruzalem en spreken al knikkend hun gebeden uit. We gaan aan de zijkant van hen staan met 

de bede in ons hart: Heere wilt U het deksel van hun aangezicht weg nemen. We komen met enkelen in gesprek.    

Ze komen uit Amerika en gaan op vakantie naar de Oekraïne.   

  

 

Om 14.00 uur landen we veilig in Charkov. Sergei Seritsa een voorganger uit Merefa haalt ons hier op en brengt ons 

bij Mischja en Maria thuis in Merefa.  We worden zoals gewoonlijk hartelijk ontvangen met een maaltijd. 

 

                   

 

 We hebben deze middag wat tijd vrij zodat we een bezoek kunnen brengen bij wat oude bekenden. Van 2000 tot 

2005 heeft Jan samen met Hans Struik hier een landbouw project begeleid. Viktor Tsaban was hier de chef van. We 

worden hartelijk ontvangen bij Viktor en Vera. Er was al een vroege nachtvorst geweest in de afgelopen week. Dit 

was goed te zien in hun tuin waar verschillende vruchten er bevroren bij hingen.  Viktor nam ons daarna mee naar 

hun kinderen  Maxim en Olga die grote  kassen hadden waar ze bloemen in telen. Het was interessant om te zien 

hoe ze hier ondernemen op verschillende manieren. Ze hebben dit ook hard nodig. De levensomstandigheden zijn 

zwaar en de economische omstandigheden zeer onzeker. Olga heeft 6 jonge kinderen. 2 zonen en 4 dochters. Een 

hele zorg om ze elke dag te verzorgen en te kleden. 

In de avond ontmoeten we vele broeders die naar Mischja thuis komen. De Banya fungeert daar als ontmoetings- 

plaats en om de planning te bespreken voor de komende dagen. 



Vrijdag 27 september 2019 

Deze morgen gaan we eerst al de boodschappen doen voor de pakketten die we willen maken voor de weduwen.    

Er is besloten om 100 stuks te maken. We rijden eerst  naar de groothandel in Charkov met een bus van de kerk 

samen met de dochter van Mischa en Maria, een vrouw  uit de gemeente die erg  goed prijsbewust is. Zij is vaker 

met ons mee geweest dus dat liep best vlot. Bij “de Metro” een groot winkelcentrum kopen we de meer 

huishoudelijke artikelen.  

 

 

Na het middageten bij Mischja rijden we met een volgeladen bus naar Soemy. Onze tolk heet Alexaj die 10 jaar in 

Amerika heeft gewoond en het Engels behoorlijk onder de knie heeft.  Na ongeveer 2.5 uur rijden over zeer slechte  

wegen komen we aan bij de kerk in Soemy. Hier worden we hartelijk ontvangen door de broeders  en zusters die ons 

helpen bij het lossen en het samenstellen van de pakketten. Het is nog een heel karwei maar met al de hulp is het 

ook erg gezellig om dit samen te doen. Inmiddels is Jacob Steinle gearriveerd die met een Sprinter vol goederen uit 

Bila Tserkwa was vertrokken voor de gemeenten Soemy  en Krasnapolje. Enkele vrouwen hebben inmiddels ook het 

avondeten klaar gemaakt waar we dankbaar gebruik van maken. 

       

 

Op vrijdag avond is er altijd een korte kerkdienst.  Op verzoek van de voorganger Mischa mag Jan een kort woord 

spreken over onze stichting en Jaap heeft nog een kort woord gesproken over Filippensen  4  waarin de 

Verbondenheid, Liefde , Eenheid en Het Voorbeeld  van Christus centraal staan. Na de dienst gaan we naar het huis 

van Mischa Kyploek de voorganger van Soemy waar we allen hebben geslapen en waar we uitstekend zijn verzorgd . 

Ook zijn vrouw Nelly en hun dochter Anita zijn zeer gastvrij. Ze hebben ook  een lieve dochter Evelien die het 

syndroom van Down heeft. Ze is erg humoristisch en kan de zaak ook goed vermaken.  



        

Zaterdag 28 september 2019 

De dag is aangebroken waar we lang naar uitgezien hebben.  De dienst begint  om 10:00 maar vanaf 09.00 uur zitten 

er al vrouwen op hun plaatsje. Als gasten hebben wij met de verantwoordelijke voorgangers onze voorbereiding in 

de consistorie. Alles in een broederlijke gemoedelijke sfeer, maar ook ordelijk. De volgorde van spreken en de 

inbreng van de deelnemers komt ter sprake en wordt ingedeeld. Als we om 10.00 uur onze plaats innemen in de 

kerk is deze inmiddels vol. Naar schatting waren er zo’n 70 weduwen, 10 weduwnaren en 10 alleenstaanden 

gekomen.  

 

We beginnen met het zingen van een mooi Russisch lied. Dan opent een van de broeders  het samenzijn met het 

lezen van 2 Koningen 4 : 1-7. De geschiedenis van de Sunamitische weduwe die Elisa onderdak verleent. Op het 

bevel van Elisa halen ze vele lege vaten en brengen die in huis. Dan gebeurt het wonder dat de olie vermenigvuldigt 

wordt. Zoveel zelfs dat er geen lege vaten meer zijn. De Broeder houdt ons allen voor dat we een grote troost uit 

deze geschiedenis mogen ontvangen. We hebben het juiste Adres nodig tot wie we moeten gaan. De Heere zal dan 

de olie wat ziet op de Heilige Geest rijkelijk in ons vermenigvuldigen.                                                                                 

Een weduwnaar zingt alleen een lied: De Heere is mijn Toevlucht, mijn Borg en mijn Helper.                                   

Hierna mag Jan spreken naar aanleiding van Nahum 1:7. De HEERE is goed, Hij is ter sterkte in den dag der 

benauwdheid, en Hij kent hen die op Hem betrouwen. Hij vertelt een stukje van de levensgeschiedenis van een 

weduwe uit Holland en brengt de groeten over van enkele weduwen uit zijn gemeente. Deze worden hartelijk in 

ontvangst genomen. Ze verwonderen zich dat er ook in Holland mensen zijn die met hen meeleven.                    

Willem en Jan zingen samen het Russische evangelisatie lied “Dievny Spasjietel Christos”, Jezus mijn Redder en 

Heere. Zeker met de begeleiding van de piano klonk dit erg mooi.                                                                             

Verschillende weduwen dragen een gedicht voor waaronder het volgende gedicht : Uw heil kan ik niet bezingen, Uw 



zegen kan ik niet uitdrukken, U bent mijn leven, aan het einde zal ik bij U in de Hemel mogen komen.                 

Willem mag de vele weduwen een troostwoord mee geven vanuit de geschiedenis van Ruth en Naomi. Ook zij waren 

weduwe geworden maar zij hebben mogen ervaren dat zij de God Israëls tot hun deel mochten hebben.                 

Een weduwe zingt hierna alleen een lied: Vele mensen hebben ons verlaten, maar aan het einde zullen we verstaan 

waarom de Heere deze wegen met ons is gegaan.   

                            

Jaap spreekt een troostrijk woord naar aanleiding van de geschiedenis uit 1 koningen 17:14. De geschiedenis van de 

weduwe te Zarfath. We zingen daarna met zijn drieën psalm 42 : 1 en 5                                                               

Ook Jacob en Alexai die ons vertaalden hebben een woord gesproken.      

Een van de broeders eindigt om 14.00 uur het officiële gedeelte. Hij doet dit naar aanleiding van Filipensen 4 : 11-14. 

11 Niet dat ik dit zeg vanwege gebrek; want ik heb geleerd vergenoegd te zijn in hetgeen ik ben. 

12 En ik weet vernederd te worden, ik weet ook overvloed te hebben; alleszins en in alles ben ik 

onderwezen, beide verzadigd te zijn en honger te lijden, beide overvloed te hebben en gebrek te lijden. 

13 Ik vermag alle dingen door Christus, Die mij kracht geeft. 

14 Nochtans hebt gij wel gedaan, dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. 

 

De jongeren uit de gemeente hebben  onder de kerkzaal,  in de kelder, eten klaar gemaakt en binnen no time zijn al 

de aanwezigen voorzien van een warme maaltijd. Onder het eten vertelt Jan een stukje geschiedenis van zijn ouders 

die in de rampnacht van 1953 hun zoontje van 3 weken oud hebben verloren. Zijn moeder is nu 91 en is ook al 23 

jaar weduwe. Vele weduwen schrijven een kort briefje met groeten en bemoedigingen wat we mee krijgen voor de 

weduwen, weduwnaren en alleenstaanden in Nederland.                                                                                                        

Al de aanwezigen krijgen 2 zakken boodschappen mee waar ze erg blij mee zijn.      

 

 

Een mooie en fijne samenkomst ligt weer achter ons waar we met veel dankbaarheid op terug mogen zien. Op de 

vraag aan de broeders of er onder de weduwen ook een acute nood is rijden we naar Krasnopolje het dorp waar 

Dimitri woont. Hier ontmoeten we weduwe Tatjana. Haar man is twee jaar geleden overleden en ze is 

achtergebleven met 8 kinderen. Zij was vandaag ook bij de samenkomst en arriveert wat later als ons bij haar 

nieuwe huisje. We doen buiten een rondje en gaan daarna naar binnen. Er moet nog heel wat aan gebeuren. Als we 

de keuken deur open doen zien we de muizen alle kanten op vluchten. We hebben bij haar producten achter gelaten 

en geven haar ook financiële hulp. Ontroerend was het hoe zij gelijk op haar knieën ging en de HEERE ootmoedig 

dankte voor Zijn trouwe zorg aan een onwaardige. Zeker ook voor ons was dit een aangrijpend en emotioneel 

moment. 



                              

Dimitri Zikanovsky de voorganger uit Krasnopolje neemt ons mee naar een pas aangekocht huis. Dit is bestemd om 

er een studio in te maken waar les materiaal gemaakt gaat worden voor doven en slechthorenden.  Ook hier moet 

nog veel aan verbouwd worden wil het een beetje functioneel zijn. We lossen hier veel goederen die Jacob met de 

bus heeft meegenomen. Daarna nog een deel gelost in de kerk. Voor het avondeten gaan we naar Dimitri thuis. 

Dimitri komt met zijn gezin uit het gebied van Donetsk. Hij kon daar niet langer blijven wonen vanwege de oorlogs- 

dreigingen. Hij woont nu hier in Krasnopolje samen met zijn vrouw en 15 kinderen. Hij  is als voorganger ingezegend. 

Hij mag de sacramenten bedienen en ook huwelijken inzegenen.                                                                                         

Het is al redelijk laat als we die avond weer terug zijn op ons logeer adres bij Mischja en Nelly in Soemy.  

Zondag 29 september 2019 

We zijn deze dag uitgenodigd door een broeder van het Soemy regio. Hij is verantwoordelijk voor de zorg over de 

weduwen. Hij kon er gisteren niet bijzijn vanwege de voorbereidingen voor het huwelijk van zijn dochter die vandaag 

in het huwelijk treedt. Zij wonen in het dorp Lebedin wat ongeveer 1,5 uur verwijdert ligt van Soemy. Mooi op tijd 

komen we er aan. We zien een  prachtige pas nieuw gebouwde kerk. We horen dat de broeders met ongeveer 20 

mannen 2 jaar hier aan hebben gewerkt. 

Eerst hebben we de kerkdienst waarin Jan werd gevraagd een stichtelijk woord te spreken. Hij mag dit doen door 

enkele overdenkingen uit te spreken  vanuit de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw.  Johannes 4 : “En Hij moest 

door Samaria gaan”. Hij sluit af met de wens dat de Heere vandaag door Lebedin moet gaan.  

Dimitri heeft de leiding in de trouwdienst. Eerst schenken de wederzijdse ouders hun kind aan de ander weg. Zij 

doen dit door hun gebeden hardop voor de gemeente uit te spreken. Dan vraagt Dimitri aan het bruidspaar elkander 

de rechter hand te geven. Graag  de hand van de bruidegom aan de onderkant en hoog omhoog houden. Hoe lang 

kun je dit volhouden? Dimitri spreekt hierna het bruidspaar toe. Hij wijst hen er op dat ze nu in de eerste tijd van hun 

liefde komen. Net als Adam en  Eva in het paradijs. Dat was een hoogtijd voor hen. Toen Adam Eva voor het eerste 

zag ging er een straal vanaf zijn ogen naar zijn hart en had hij Eva oprecht lief. Omdat het hart alleen de sporen van 

liefde voor de ander draagt. Adam heeft alleen Eva gezien. En toch: De tijd in het paradijs is plots tot een einde 

gekomen. Ondanks hun zonde mochten ze toch nog verder leven. Dimitri wijst het bruidspaar erop dat ze elke dag 



dicht bij God en dicht bij elkaar behoren te leven. Er was eens een vrouw die vroeg aan haar man : Heb je me lief? De 

man zei : Dat heb ik je toch 20 jaar geleden gezegd toen we getrouwd zijn. Zo dus niet. Getrouwd zijn is elke dag 

elkaar omringen met liefde. Liefde is jezelf wegschenken. Michael het is vanaf nu je taak een ark, een huis te bouwen 

waar je vrouw en kinderen als de Heere jullie die geven wil, een veilige plaats mogen vinden.  Na de trouwdienst 

worden de tafels en banken zo opgesteld dat het eten kan worden opgediend. Heel de gemeente is hierbij aanwezig. 

Tijdens het eten worden er gedichten opgezegd en vragen gesteld over het bruidspaar. Na het eten leest Jan psalm 

128 voor en zingt daarna samen met Willem een Russisch evangelisatie lied. Hierna overhandigt Willem het 

bruidspaar een Oekraïense Bijbel. Daarna zingen we met z’n drieën psalm 134. Dat s’Heeren zegen op u daal.  

 

Door enkele broeders worden we meegenomen naar de plaatselijke begraafplaats. Hier ligt Evangelist Kargel 

begraven die veel heeft betekend voor deze gemeente. Hij leefde van 1849 tot 1937.  

Het avondeten is voor ons klaar gemaakt bij Paul Kyploek die diaken is en naast de kerk in Soemy woont. Twee van 

zijn kinderen, een tweeling, waren vandaag jarig. Het was voor hen een hele mooie ervaring dat er 3 Hollanders en 

een Duitser op hun verjaardag waren. Samen hebben we psalmen en gezangen gezongen en zo ook de zondag 

afgesloten.  

 

Maandag 30 september 2019 

Dit was een redelijk rustige dag voor ons. Niet te vroeg op . Na het eten bij Mischa en Nelly kwam een voorganger 

van een kerkelijke gemeente uit Soemy ons ophalen om ons terug te brengen naar Merefa. Hij was  samen met  een 

Ierse man (James ) die met een halve arm was geboren. Hij is getrouwd met een Oekraïense vrouw. Zijn dochter is 

met een zoon van Mischa en Nelly getrouwd. Dus een Engels sprekende man!  Want we zaten inmiddels zonder tolk. 

Jacob is vroeg in de morgen terug gereisd met de bus en zou via Kiev terug vliegen naar Dusseldorf. We hebben 

onderweg veel kunnen luisteren naar de voorgeschiedenis van James.  

Een bijzonder wijze  man met een sterk geloof en een rijke getuigenis  die als een wonder gered is  uit de duisternis 

van zijn verleden. Alles uit en door “Hem “. Rond de middag waren we weer in Merefa. We hebben daar allen weer 

bij Maria gegeten en afscheid genomen van James en de voorganger van Soemy. 

In de middag hebben we een bezoek afgelegd in Warwarovka waar we mogen bijdragen aan de kerkbouw. In een 

ander  verslag willen we hierop terug komen. 

 

 



Dinsdag  1 oktober 2019 

Het moment is ook voor ons weer aangebroken dat we de thuis reis gaan beginnen. We nemen na een rijke maaltijd 

weer afscheid van Maria. Mischja zal ons naar het vliegveld in Charkov brengen. Via Warschau vliegen we naar 

Amsterdam waar we na een kleine vertraging rond 20.00 uur aankomen. Om 23.00 uur komen we behouden in 

Nieuwerkerk aan  waar we de reis weer afsluiten met Psalm 121 vers 8: De Heere zal uw uitgang en uw ingang 

bewaren, van nu aan tot in der eeuwigheid. We mogen de HEERE danken voor deze mooie reis en vragen Hem om 

Zijn zegen. Zijn Naam alleen de eer. 

Willem, Jaap en Jan. 

 


